
 
 
 
De week van Goed Eten is van 11 t.e.m. 19 /01/’25 
Hier in Sint-Niklaas zetten we 2 acties op: 
- omhaling met collecteomslagen in de verschillende 
geloofsgemeenschappen. De omhaling vindt plaats 
in het weekend van 11 en 12 januari. 
 
- Je kan ook kiezen voor de mooie en handige  
boodschappentas van Rikolto wordt gevuld met  
(h)eerlijke groenten en ingrediënten om er  
een lekkere soep mee te bereiden.  
Je kan kiezen uit 2 soepgerechten.  
Pakket 1 boerenkoolsoep,  
pakket 2 preisoep met gebakken aardpeer.  
 
Kostprijs: 
10 euro voor een boodschappentas 
12 euro voor een soeppakket 
20 euro voor soeppakket in de boodschappentas 
van Rikolto 
 
Bestellen: 
tot 19 januari via de actiepagina  
www.rikol.to/Sint-Niklaas  
Voor wie dit niet kan, via  
Christine (0499 11 76 67  
christinetrommelmans@hotmail.com)  
De verdeling van de bestellingen gebeurt in het 
weekend van 25 en 26 januari 2025.  

Wie een handje kan helpen: 
- om pannenkoeken te bakken (voor een 
halve kg bloem), 
- om voor de viering de kerk klaar te zetten, 
- om na de viering pannenkoeken en 
drank te verdelen. 
 
graag een mailtje naar 
 jessicatkindt2708@gmail.com,  
of geef het door aan Christel of Lieve. 
Alvast bedankt 

Gedoopt tot geliefde kinderen  
van een hartelijke God  

 

Lied   

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen, 
Met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid    
God, 
toen ik gedoopt werd, 
heb je mij dezelfde  
liefdesverklaring toegefluisterd 
als toen bij Jezus: 
"Jij bent mijn kind,  
van wie ik heel veel hou  
en in wie ik vreugde vind." 
Van kop tot teen heb je me toen 
ondergedompeld in jouw vriendschap. 
Helaas is dat in mijn leven 
niet altijd te zien! 
Laat mij daarom opnieuw 
met heel mijn hart 
geloven in jouw liefde 
en help mij om het stukje aarde waarop ik leef 
steeds meer hemels te maken. 

12 januari 2025 
 Doop van de Heer  

 



 
Lofprijzing  
Laten wij de Heer loven en prijzen  
en dankbaar zijn voor zijn schepping  
waarin Hij ons geschapen heeft  
naar zijn beeld en gelijkenis.  
Danken wij Hem voor het licht van zon,  
maan en sterren,  
voor de pracht van bloemen en planten,  
voor het wisselen van de seizoenen  
en voor alle leven hier op aarde. 
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen  
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,  
die ons de werkelijke waarden van het leven 
heeft kenbaar gemaakt  
en ons de weg heeft getoond  
naar het eeuwig leven. 
 
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen  
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten  
voor het geluk en het welzijn van medemensen,  
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,  
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,  
voor een wereld van vrede,  
zonder haat of tweedracht. 
 
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen 
voor het geluk dat we mogen vinden  
in zoveel kleine dingen: 
de glimlach van een kind,  
een onverwacht teken van liefde,  
een luisterend oor,  
voor een gebaar van troost,  
een woord van dank,  
en het warme gevoel bij intens geluk. 
 
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 

Slotgebed   
Goede God, 
omwille van gerechtigheid  
zendt Jezus mensen uit 
als teken van zijn liefde. 
Wij bidden U: 
geeft dat wij, verbonden met uw Zoon, 
de ingeslagen weg vervolgen die Hij is gegaan. 
Dit vragen we U alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
Slotlied  

 
Mededelingen   
 
Zending en Zegen  
 



Vredewens  
Hein Stufkens (uit: Vrede voor jou – gedichten 1997) 
 
Steek een kaars aan in het duister, 
laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard. 
 
Steek een kaars aan in het duister, 
en zaai vrede waar je gaat. 
Strek je armen uit en luister 
naar de mens die naast je staat. 
 
Steek een kaars aan in het duister, 
eer wat kwetsbaar is en klein, 
Ga geduldig tot het uiterst, 
Laat waar jij bent liefde zijn. 
 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
Delen wij die vrede met elkaar. 
 
Inleiding op de Communie    
    

 
 

Om mee te nemen onderweg  
  
Sterren fascineren mensen.  
Ze stralen in het duister  
en geven licht en warmte. 
Ook mensen kunnen zijn als sterren  
en stralen voor anderen. 
Ook bijzondere of getalenteerde mensen,  
worden sterren genoemd. 
En verdiensten worden vaak gescoord  
met een ster. 
Deze sterren zien we regelmatig in de media 
Mensen trekken zich op  
aan bijzondere mensen. 
Ze doen ons nadenken  
wat die mensen zo bijzonder maakt  
en hoe we zelf iets bijzonders voor anderen 
kunnen betekenen. 
 

Gebed   
Lieve God, 
eigenlijk is het maar moeilijk te begrijpen 
wie U bent en hoe U bij ons bent. 
Het lijkt wel een geheim, een mysterie. 
Toch leren wij U kennen. 
praten wij over U, bidden wij tot U. 
wees ons nabij, geef ons, ook vandaag,  
aanwijzingen, tekenen van uw liefde,  
Wij vragen u dit,  
op uitnodiging van uw Zoon en onze Broeder. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen  
Jezus beantwoordt aan het beeld  
dat de profeet Jesaja schetst in een visioen.  
Jezus brengt redding en leidt ons met liefde. 
Daartoe laat Hij zich dopen met water  
en geestkracht.  
Zo aanvaardt Hij de taak  
om het vuur van de liefde in mensen  
aan te wakkeren. 
 
Eerste lezing Jesaja 42, 1-4.6-7 
 
Orgel 
 
Een moment voor  
de kinderen   
 
Evangelie  Lucas 3, 15-16; 21-22    
 
Acclamatie 

= daar waar liefde is en goedheid, daar is God. 
 
Homilie  
 
Voorbeden  
Bidden we tot onze Heer Jezus:  
De welbeminde Zoon. 
 
Voor allen die gedoopt zijn in Jezus naam 
dat zij – vervuld van zijn Geest – 
zijn taak voortzetten in deze wereld. 
Laten wij bidden: 
God doe ons leven vanuit uw liefde. 



Voor hen die hun doopbeloften  
niet meer nakomen: 
dat Gods Geest hen tot nieuw leven brengt, 
tot nieuwe inzet naar God en medemensen toe. 
Laten wij bidden: 
God doe ons leven vanuit uw liefde. 
 
Voor allen die omwille van ziekte,  
beperking of leeftijd niet aanwezig kunnen zijn.  
Moge zij door Gods Geest de kracht vinden  
zich verbonden te blijven voelen. 
Laten wij bidden: 
God doe ons leven vanuit uw liefde. 
 
Voor onszelf 
die uitgezonden zijn 
als levende getuigen van het evangelie 
Laten wij bidden: 
God doe ons leven vanuit uw liefde. 
 
Voor allen die in ons hart  
en in onze herinnering aanwezig blijven  
en waarmee we ons over de dood heen  
verbonden blijven voelen.  
Vandaag speciaal voor (…) 
Neem hen bij de hand, God en waak over hen. 
Laten wij bidden: 
God doe ons leven vanuit uw liefde 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God 
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen 
en die er zal zijn, al onze dagen. 
 
En in Jezus Christus 
die onder ons is gekomen 
om ons de weg te tonen naar het ware geluk. 
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven. 
 
In Gods Geest geloven wij, 
die ons roept tot recht en vrede; 
om te helen wat gebroken is, 
om hoop te bieden aan wie lijden moet. 
 
Wij geloven in een Kerk van mensen 
die werkt aan Gods droom van een hemel 
op aarde voor iedereen. 
Wij geloven in het leven, 
nu en voor altijd, 
voor alle mensen. Amen. 
 
Offerande 
Dank je wel voor je bijdrage   

Bidden bij brood van leven      
God, 
Gij hebt in het water van de Jordaan 
het nieuwe doopsel geopenbaard 
door wonderlijke tekenen: 
een stem klonk uit de hemel 
om te getuigen dat uw Woord 
onder de mensen woonde. 
 
Jezus ging de Jordaan in. 
Hij werd ondergedompeld 
in het leven van zijn volk. 
Hij zette de weg voort van Mozes. 
Hij werd gedoopt om waar te maken, 
dat Hij Gods veelgeliefde was. 
 
Eenmaal gedoopt werkte Hij aan zijn droom 
van liefde en solidariteit, 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar recht en vrede is voor iedereen. 
God, Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekort schieten 
in het verwezenlijken van vrede  
en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op 
om recht te doen en goed te zijn. 
 
Zend ons uw Geest die ons de kracht 
geeft om een beter mens te worden. 
Wij willen het brood van deze wereld 
delen met elkaar en al het kwaad 
dat ons wordt aangedaan vergeven 
opdat uw Rijk komt. 
 
Wij bidden U, Heer, 
laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 
 
Gij hebt het immers gezegd, Heer, 
en wij geloven U, dat Gij ons nooit verlaat. 
 
Onze Vader 
In Jezus werden wij kinderen  
van dezelfde Vader, 
in Jezus zijn wij geroepen  
tot liefde zonder grenzen. 
Die Jezus leerde ons hoe wij  
met z’n allen kunnen bidden  
tot zijn en onze Vader … 
 
Onze Vader … 


